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Waar liefde en geborgenheid is,
daar is God

Zo'n titel en dan deze afbeelding uit de

° Van uw en jouw kerkenraad

Kijkbijbel: dat wringt. Er spreekt weinig

o  Kerkdiensten geborgenheid uit en al helemaal geen
i liefde. En toch laat dit bekende verhaal
e  Gedicht
zien dat liefde en geborgenheid juist
e  Van de voorganger kernwaarden zijn van het geloof

e Veriaardagen — misschien wel juist wanneer ze onder
druk staan.

e  Puzzelpagina
Kijkend naar Goliath zien we een sterke

e Jeugdagenda man. Zelfverzekerd. Intimiderend. Hij eist
e Collectetelling de aandacht op waar hij verschijnt. Zijn

stem buldert (twittert), zijn aanhangers
e  Kerkelijke agenda

juichen. Hij maakt zich groot en laat
weinig ruimte voor tegenspraak. Wie
hem tegenspreekt, merkt al snel dat
woorden en daden nauwelijks lijken door
te dringen. Softies redden het niet tegen
bullebakken — zo lijkt het althans.
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En toch: hoe sterk Goliath ook oogt, hij is bang. Onzeker en kwetsbaar. Hij is bang voor de
kracht van wat menselijk is, voor wat kwetsbaar durft te zijn. Macht die schreeuwt, verraadt
eigen onzekerheid.

Deze afbeelding herinnert aan een ander kwetsbaar verhaal: de geboorte van Jezus.
Achternagezeten door de Goliath van Zijn tijd, Herodes. Ook hij greep naar controle en
geweld om zijn positie veilig te stellen. Jezus daarentegen verschijnt weerloos en kwetsbaar.
En juist die zachte kracht blijkt sterker dan welk machtsvertoon ook.

Goliaths zijn van alle tijden. We zien ze vandaag in de wereldpolitiek, waar harde woorden,
spierballentaal en polarisatie de toon zetten. Maar ook dichterbij, in systemen, organisaties
en relaties om je heen. Dat zal komend jaar niet zomaar anders worden.

Juist daarom blijf ik vasthouden aan en geloven in de kracht van geloof, hoop en liefde.
Niet als naief tegenwicht, maar als weerbare krachten die weigeren mee te doen aan angst,
verharding en ontmenselijking.

Ik wens jullie en heel het dorp veel geloof, hoop en liefde toe in 2026. Bouwstenen om
geborgenheid en liefde zichtbaar te maken voor ieder die de Here op ons pad brengt.
Want waar geborgenheid en liefde is, daar is God: Ubi caritas et amor, Deus ibi est

(Benedictus van Nursia).

Bart van ‘t Ende



Van uw kerkenraad

. Bericht i.v.m. Groot-Huisbezoek /voortgang opbrengsten gemeenteavond
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Dit jaar zouden we de vorm hanteren van Groot-Huisbezoek. Echter hebben we ons ook
verder te bezinnen op de opbrengsten van de gemeenteavond van afgelopen jaar op

2 oktober jl. In overleg met onze voorganger willen we de avond die we wilden plannen
voor Groot-Huisbezoek gebruiken voor verdieping van de 3-4 speerpunten die 2 oktober
naar boven kwamen. Bart is daar die avond bij en zal een aantal verdiepingsvragen
maken om met elkaar over in gesprek te gaan: bezinning dus. U en jij begrijpen vast wel,
dat dit weer heel belangrijk is voor onze kerk en we hopen van harte dat u en jij daarom
aanwezig zult zijn. Deze avond zal D.V. donderdag 19 februari zijn in “De Ontmoeting”
Allen bij deze alvast uitgenodigd en van harte welkom!

. Gemeenteavond D.V. woensdag 18 maart 2026
In overleg met onze voorganger en rekening houdend met voorjaarsvakantie en biddag,
hebben we een datum geprikt voor onze gemeenteavond. Dat is geworden D.V. woens-
dag 18 maart 2026. Bij deze bent u daarover geinformeerd en hopen wij van harte dat u
en jij uw betrokkenheid zult tonen. Jong en oud, we vormen samen een gemeenschap.

. Wijziging afdekken Avondmaalstafel
Elders in deze nieuwsbrief geeft onze voorganger
Bart van ‘t Ende uitleg over een kleine verandering
na de viering van het Heilig Avondmaal.

« Terugblik Advents- en Kerstperiode
Met grote dankbaarheid kijken wij terug op de gezegende kerstdiensten. Het waren mo-
menten van verbinding, bezinning en vreugde. Wij zijn de voorgangers dankbaar. Maar
ook allen die hieraan hebben bijgedragen zoals de muzikanten, gemeenteleden die op de
een of andere manier hebben bijgedragen, de kinderen en de leiding van de kinderne-
vendienst ... Ook danken wij de vele vrijwilligers achter de schermen: de koster(s), de
bloemschikkers, leden van het beamerteam/de technici etc. voor de inzet!
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Dankzij ieders inzet mochten we samen het Licht van Kerst ervaren. Bovenal zijn wij God
dankbaar voor de geboorte van Jezus, moge deze diensten ons inspiratie en de hoop
voor het nieuwe jaar geven. Moge de vrede van Kerst ons allen blijven leiden en inspire-
ren naar meer verlangen naar gemeentelijke en persoonlijke geloofsgroei!

Nogmaals iedereen bedankt voor de inzet!

« Website
De vorige website-organisatie heeft de website van de Gereformeerde kerk Wilsum eruit
gegooid, omdat we het contract met hen niet hebben verlengd en omdat we niet op tijd
hebben geschakeld naar de Website via de PKN, daarom hebben wij momenteel geen
website! Zolang de nieuwe website niet operationeel is zijn de kerkdiensten alleen via
kerkoproep te volgen. Er is een tijdelijk domein aangemaakt, namelijk
www.gereformeerdekerkwilsum.nl hierbij is een tijdelijke link rechtstreeks naar de pa-

gina van onze kerk bij kerkomroep.nl aangemaakt, waarbij u de diensten rechtstreeks
kunt volgen. Voor degenen die altijd al via kerkomroep de diensten volgden is er niets
veranderd! Wij hopen dat binnenkort de nieuwe website operationeel is!

« Nieuwsbrief aanmelden of ....
N.a.v. de oproep om veranderingen door te voeren met het ontvangen van de
Nieuwsbrief i.v.m. het feit dat Michel Riezebos is gestopt met het bezorgen hiervan, het
volgende: Er zijn inmiddels 3 meldingen binnengekomen over het ontvangen van de
Nieuwsbrief (digitaal/schriftelijk/thuis ontvangen of het meenemen uit de kerk).
Dat betekent voor gemeenteleden die praktisch moeilijk of niet meer in de kerk kunnen
komen, die blijven de Nieuwsbrief automatisch thuis ontvangen. Er heeft zich niemand
gemeld dat zij de Nieuwsbrief wel uit de kerk willen meenemen. Dat betekent dat wij wel
enkele Nieuwsbrieven bij de ingang van de kerk zullen blijven neerleggen, ook voor
eventuele gasten. N.a.v. bovengenoemde is de lijst met adressen voor thuisbezorging
van de nieuwsbrief aangepast en zal Hermien Dekker m.b.v. deze lijst de taak van Michel
Riezebos overnemen, waarvoor we haar dankbaar zijn, dat zij dit wil doen.



Andere mededelingen
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Woordzoeker kerstperiode

Kerstpuzzel
Ook dit jaar kregen we weer een prachtige kerstpuzzel van Rolf. Bijbelse kennis opdoen
d.m.v. vragen te beantwoorden en vervolgens dat antwoord in een woordzoeker opspo-
ren. Eigenlijk een dubbele kerstpuzzel dus... Dank daarvoor, Rolf! Uiteraard kunnen de
oplossingen (uiterlijk 10 januari) ook nu bij Rolf worden bezorgd (Pluimerf 9) en zullen er
3 prijsjes worden verloot onder de goede inzendingen.

Belangrijke data even op een rijtje

. D.V. 3e week van januari (18 t/m 25 januari) nationale gebedsweek

\
Qe

P « D.V. 19 februari 2026 vervolg van bezinning op kerk-zijn van 2 oktober

. D.V. de gemeente-avond 18 maart 2026

Kerkelijke agenda: Samenwerking Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk

week
van

gebed

voor eenheid

We willen als beide kerken gaan meedoen aan de nationale gebedsweek (3e week)

in januari. De 5 avonden zijn om en om in de ene dan wel de andere kerk.

Ds. Van der Knijff en Bart van ‘t Ende zullen beiden 2 bijeenkomsten leiden en op
woensdag wordt de avond geleid door de voorzitters van beide kerkenraden.

Het grote belang van het gebed is dat God ons een machtig wapen heeft gegeven in de
strijd hier op aarde. En het mag wel duidelijk zijn dat we dat wapen in deze benauwde en
gebroken wereld hard nodig hebben. Laten we ons dan tezamen wenden tot onze God.
Als gemeente van onze Here Jezus Christus is er heel wat om voor te bidden.

Zie voor verdere informatie elders in deze Nieuwsbrief.

D.V. Dinsdag 13 januari zal er weer een ouderencontactmiddag plaatsvinden.

Dit keer in “Het Anker”.

Wilt u graag even gehaald en/of gebracht worden neem dan gerust contact op met
Hilda van de Wetering tel. 06 — 27 82 33 93.
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« Gezamenlijke gemeenteavond met beide kerken
Op DV 11 mei 2026 hopen we weer een gezamenlijke avond te hebben met een bevlo-
gen spreker en/of inspirerende bezinning op een thema. Wie herinnert zich niet Rasak
Avakhti die de vorige keer in De Ontmoeting ons allen wist te raken met (zijn) diepe bele-
ving van het geloof? Deze keer hopen we te gast te zijn in “Het Anker” van de Hervormde
Kerk. Weer een prachtige kans om samen ons geloofsleven te bouwen en te delen. Bent
u en ben jij erbij?

Gebedsweek 19 t/m 23 januari 2026

De Week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin
miljoenen christenen over de hele wereld samen bidden. We doen dit om te laten zien dat

we verbonden zijn — met God én met elkaar. Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de
wereld om ons heen door te bidden voor wat er dichtbij en ver weg gebeurt.

;,f
18 1/}25?jan&1ri

Bid je mee?

Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 januari 2026 doen we hier in Wilsum vanuit
beide kerken weer voluit mee aan de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid.

De Week van gebed voor eenheid van christenen vindt plaats van 18 tot 25 januari 2026.
Honderden kerken in Nederland, met vorig jaar ruim 200.000 deelnemers, doen mee aan dit
wereldwijde initiatief. Zij organiseren in deze week gezamenlijke gebedsontmoetingen en
vieringen om plaatselijke eenheid te versterken. Het thema van 2026, ‘Eén van Geest’, is
geinspireerd op de brief van Paulus aan de Efeziérs. Ook dit jaar doen we als kerken van
Wilsum weer mee. De boekjes voor volwassenen worden huis aan huis verspreid. Helaas zijn
er dit jaar geen aparte kindergebedsboekjes. In plaats daarvan zullen er - via school -
gebedskaartjes worden uitgedeeld. Naast dat er thuis dagelijks aandacht geschonken kan
worden aan de gebedsweek aan de hand van het gebedenboekje en de gebedskaartjes,
zullen er ook, afwisselend in één van de beide kerken, een midweek lang gebedsmomenten
plaats vinden, waarbij het gebedenboekje en de gebedskaartjes ook gebruikt zal worden!
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van
gebed

voor eenheid

De Week van gebed voor eenheid van christenen staat in 2026 in het teken van het verlangen
naar eenheid: Eén van Geest. Deze tekst komt uit de brief van Paulus aan de Efeziérs, hoofd-

stuk 4:1-13.

Paulus schrijft in zijn brieven dat we allemaal verschillende gaven hebben, maar samen één
lichaam in Christus vormen. leders unieke bijdrage is waardevol voor de missie van de Kerk.
Dit spoort ons aan om ons niet op onderlinge verschillen te richten, maar op de gezamenlijke
roeping die Christus ons geeft. De Heilige Geest, waar Efeziérs 4 vers 4 naar verwijst, geeft

ons geloof en kracht.

Datum Tijd Locatie
Maandag 19/1 19.00 Gereformeerde Kerk (Kerkomroep)
Dinsdag 20/1 19.00 Hervormde Kerk (KerkdienstGemist)
Woensdag 21/1 19.00 Gereformeerde Kerk (Kerkomroep)
Donderdag 22/1 19.00 Hervormde Kerk (KerkdienstGemist)
Vrijdag 23/1 19.00 Gereformeerde Kerk (Kerkomroep)

Elk gebedsmoment zal ongeveer een half uur duren. ledereen is welkom om fysiek aanwezig
te zijn of digitaal deze momenten mee te beleven. De ervaring leert dat dit zeer kostbare
momenten zijn en dat ze een rustpunt bieden in de hectiek van alledag. Bid dus mee!

Thuis en/of in de beide kerkgebouwen.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, Frans Bruins en Wim van Gelder



Kerkdiensten

Zondag 4 januari

09.30
Organist
Oppas
K.n.d.

14.30
Organist

1e Coll.
2e Coll.
Deurcollecte

Ds. J.P. Stoel, Kampen
H. Bouwhuis

Gera

Asselien

Ds. J.D. Th. Wassenaar, Hellendoorn
H. Bouwhuis

Kerk
Bloemenfonds
Orgelfonds (morgendienst)

Zondag 11 januari

09.30
Organist
Oppas
K.n.d.
14.30
Organist
le Coll.

2e Coll.
Deurcollecte

Prop. H. Schotanus, St. Jansklooster
A. v.d. Berg

Nicole en Robert

Daimy en Senna

Ds. J. Kuik, Kampen

H. Bouwhuis

Kerk

Onderhoud gebouwen
Orgelfonds (morgendienst)

Zondag 18 januari

09.30
Organist
Oppas
K.n.d.
14.30
Organist
le Coll.

2e Coll.
Deurcollecte

Ds. G. Timmer, Kampen

J. v.d. Scheer

Josien en Thijn

Willemieke

Ds. G.J. Roében, Vollenhove

S. v.d. Steege

Diaconie
Kerk
Orgelfonds (morgendienst)



Zondag 25 januari Kerkdiensten

09.30 Ds. H. de Kok-Mellema, Kollumerzwaag

Organist H. v.d. Weerd

Oppas Mieke

K.n.d. Hermien

14.30 Ds. R. de Kok-v.d. Born, lJsselmuiden

Organist A.v.d. Berg

le Coll. Onderhoud gebouwen

2e Coll. Algemeen Kerkelijke Doelen

Deurcollecte Orgelfonds (morgendienst)

Zondag 1 februari

09.30 Ds. R. van Putten, 't Harde
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Organist H. Bouwhuis

Oppas Arjan en Zoé

K.n.d. Irah

14.30 Ds. E.J. de Groot, Hattem

Organist H. Bouwhuis

1le Coll. Kerk in Actie | Werelddiaconaat

2e Coll. Onderhoud gebouwen

Deurcollecte Kerktelefoon (morgendienst)

Zondag 8 februari

09.30 Ds. M.J.M. Sijtsma v Oeveren, Kampen
Viering Heilig Avondmaal

Organist A. v.d. Berg

Oppas Christien

K.n.d. Kim

14.30 Ds. A.W. Estié, Voorthuizen
Dankzegging

Organist H. Bouwhuis

le Coll. Diaconie

2e Coll. Jeugdwerk

Deurcollecte Kerktelefoon (morgendienst)




(123 151=1 || Zondag 15 februari

09.30 Dhr. ). Biersteker, lJsselmuiden
Organist H. Bouwhuis

Oppas Kim en Sem

K.n.d. Angelique en Rinze

14.30 Ds. P.J. Lok, Zalk

Organist S. v.d. Steege

le Coll. Evangelisatie ZWO
2e Coll. Kerk
Deurcollecte Kerktelefoon (morgendienst)

Niet alleen

Geborgen in de warmte Geen mens kan Hem in liefde
van Gods liefde evenaren

gedragen door de vastheid Hij is een Vriend, vergevend
van zijn en getrouw

bemoedigd met de woorden in voor- en tegenspoed
van genade is Hij Dezelfde

een schuilplaats tegen hitte Hij laat je niet alleen
tegen kou Hij is nabij

Hij zorgt voor jou

door Nelly de Wilde (uit: Beslagen ramen)



Van de voorganger

Het eerste deel van het winterseizoen zit er alweer op. Ik heb vele mensen en activiteiten
mogen bezoeken, met heel veel plezier. Deze ontmoetingen hoop ik komend seizoen verder
voort te zetten. Wanneer u of jij een (kennismakings)bezoek op prijs stelt, geef dat gerust
aan!

Viering Heilig Avondmaal

Wanneer wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren, mogen wij proeven en zien dat de
HEER goed is (Psalm 34). Wat God voor ons gedaan heeft, wordt zichtbaar.

Wij zien het tafelzilver, het brood en de wijn. Zij herinneren aan de maaltijd die Jezus deelde
vlak voor Zijn sterven.

Wij zijn gewend het tafelzilver en het brood en de wijn af te dekken. Naast dat dit hygiénisch
is, heeft het ook een diepere betekenis.

Het Heilig Avondmaal behoort tot de twee sacramenten van de kerk. Het woord sacrament
betekent: mysterie. Niet in de zin van iets geheimzinnigs, maar omdat de betekenis van het
sacrament z0 groot is dat wij die nauwelijks kunnen bevatten. Daarom gaat aan het Avond-
maal eerst de preek vooraf, waarin iets wordt gezegd over dit mysterie.

De preek heeft daarmee een onthullend karakter: zij onthult een geheim, namelijk dat het
lichaam en bloed van Jezus ons reinigen van alle zonden.

Na de preek worden het tafelzilver en het brood en de wijn onthuld. Zo wordt zichtbaar wat
in het Woord is verkondigd.

Na de bediening van het Avondmaal wordt alles weer toegedekt. Bij de eerstvolgende
Avondmaalsdienst zal na de viering het tafelzilver, het brood en wijn niet meer worden
toegedekt. Want het mysterie hoeft niet langer verborgen te blijven. Het is onthuld in de
verkondiging en wie is ‘aangegaan’, is zelf deel geworden van dit mysterie. Het mag als teken
en als hernieuwde uitnodiging zichtbaar blijven in je leven voor iedereen: bij Jezus is liefde
en genade. Dat berg je toch niet meer op onder een doek?

Bij vragen of opmerkingen hierover kunt u bij mij terecht.

Zondag 18 januari

Op zondag 18 januari hoop ik in de middagdienst voor te gaan. Deze dienst zal in het teken
staan van de gebedsweek, daar kunt u elders over lezen in de maandbrief.

Misschien goed om te vermelden dat ik in het preekrooster van 2026 nog niet heel vaak voor
zal gaan. In 2027 zal dat met meer regelmaat gebeuren.

Een zegenrijke groet,
Bart van ‘t Ende



Verjaardagen

De komende tijd hopen D.V. onderstaande zusters hun verjaardag te vieren:

O Zr. H. Brinkman - Kroes, Nieuwstad 10, wordt op 10 januari 80 jaar
Zr. M. de Groot - de Ruiter, Westenbergstraat 20-a, wordt op 18 januari 80 jaar
Br. A. Riezebos, Loogstraat 3, wordt op 29 januari 72 jaar

S O <

Zr. H. Leusink-Dolfsma, Veecaterdijk 2, wordt op 5 februari 70 jaar

De relatie tussen de Bijbel en het nieuwe jaar laat zich gelden met het feit dat in de Bijbel de
Heere wordt gebeden om Zijn zegen voor het nieuwe jaar. Zo lezen wij deze zegen tekst
bijvoorbeeld in Deuteronomium 33:27. “De eeuwige God is voor u een woning en onder u
zijn eeuwige armen.” Zonder Zijn eeuwige hulp kunnen we in het komende jaar niets doen.
Daarom wensen we elkaar op deze dag alle goeds toe en daarin in het bijzonder Gods
nabijheid voor het nieuwe jaar. Wat een mooie gedachte bij het ingaan van dit jaar 2026 en
helemaal als je dan ook nog in de eerste maand(en) al je verjaardag kunt vieren. Laat God de
hoogste prioriteit hebben in het leven van elke dag, dan is ondanks hoge leeftijden het leven
elke dag van waarde.

In dat licht bezien wensen wij u een fijne verjaardag en een jaar met veel zegen!

= b

Bron: Shutterstock

Wim van Gelder
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Kalender jeugdseizoen december 2025 - april 2026

In de onderstaande kalender staan de jeugdactiviteiten voor de komende periode.

Om alvast in je agenda te noteren:

Wanneer? Hoe laat? Wat? Wie? Waar?

Zondag 4 januari Na de kerkdienst Koffie, koek, Alle leeftijden De Ontmoeting
Ca. 10.30 uur thee & taart

Zondag 18 januari 9.30 uur Jeugddienst Alle leeftijden Hervormde kerk

Zondag 1 februari Na de kerkdienst Koffie, koek, Alle leeftijden De Ontmoeting
Ca. 10.30 uur thee & taart

Zondag 1 maart 9.30 uur Jeugddienst Alle leeftijden Gereformeerde kerk

Zondag 1 maart Na de kerkdienst Koffie, koek, Alle leeftijden De Ontmoeting
Ca. 10.30 uur thee & taart

Zondag 22 maart 14.30 uur Jeugddienst Alle leeftijden Hervormde kerk

Zondag 12 april Na de kerkdienst Koffie, koek, Alle leeftijden De Ontmoeting
Ca. 10.30 uur thee & taart

Zondag 3 mei Na de kerkdienst Koffie, koek, Alle leeftijden De Ontmoeting
Ca. 10.30 uur thee & taart

Zondag 7 juni Na de kerkdienst Koffie, koek, Alle leeftijden De Ontmoeting
Ca. 10.30 uur thee & taart

Zondag 5 juli Na de kerkdienst Koffie, koek, Alle leeftijden De Ontmoeting
Ca. 10.30 uur thee & taart

Leuk als we jou hier ook zien!
namens het Jeugdwerk,

Willemieke Kingma



Collectetelling november 2025

Activiteiten commissie £ 29,00
Bloemenbusje £ 41,00
Dankdagcollecte £ 469,75
Diaconie £ 107,00
Heilig Avondmaal £ 296,00
Kerk £ 347,99
Kerk in Actie | Najaarszending £ 72,80
Kerstfeest kindernevendienst £ 149,90
Onderhoud gebouwen £ 147,40
Orgelfonds £ 206,65
Zendingsbusje (hal van de kerk) £ 25,50
Verjaardagzakjes £ 59,25
Subtotaal € 1.952,24
Ook zijn er digitale collecte antvangsten geweest

onder vermelding van

Collecte (algemeen) £ 20,00
Dankdag collecte €  1.465,00
Onderhoud gebouwen £ 20,00
Verjaardagzakjes £ 40,00
Totaal € 3.497,24

De Dankdag collecte heeft in totaal 1.934,79 Euro opgebracht.
Enorm veel dank voor uw financiéle bijdrage!

De eerstvolgende uitgifte van collectemunten is op :
D.V. maandag 5 januari 2025 van 19.00 uur tot 19.30 uur in de consistorie van de kerk.

De daarop volgende uitgifte is op D.V. maandag 2 februari 2026.

Bankrekeningnummer van de kerk: NLO9 RABO 0373 7445 79
Bankrekeningnummer van de diaconie: NL71 RABO 0370 8000 95

Namens het College van kerkrentmeesters,
J.E.J. Kingma



Kerkelijke agenda (D.V.)

Inzameling Voedslbank
op zondag 4 januari

Jam en zonnebloemolie

maar ook andere producten zijn welkom!

04-01
08-01
13-01

14-01
14-01
18/25-01
19-01
22-01
29-01
01-02

01-02
05-02
08-02
10-02

11-02
11-02
12-02
19-02
26-02
01-03

01-03

Koffie Ontmoetingsochtend
Club gezamenlijke kerken
Ouderencontactmiddag
Het Anker

Hadassah

Vrouwengroep Persis
Week van Gebed
Kerkenraadsvergadering
Club gezamenlijke kerken
Zingen voor de kerkradio
Voedselbank

Deodorant en allesreiniger
Koffie Ontmoetingsochtend
Club gezamenlijke kerken
Viering Heilig Avondmaal
Ouderencontactmiddag

De Ontmoeting

Hadassah

Vrouwengroep Persis
Zingen voor de kerkradio
Gemeente bezinningsavond vervolg
Zingen voor de kerkradio
Voedselbank

Limonade en houdbare melk

Koffie Ontmoetingsochtend

Volgende
Nieuwsbrief

De volgende editie van de
nieuwsbrief verschijnt

maandag 9 februari 2026

Inzendingen voor deze editie uiterlijk
maandag 2 februari mailen naar:
redactienieuwsbrief
@gereformeerdekerkwilsum.nl

Contactgegevens Voorganger:
Bart van ‘t Ende

Tel. | 06-38489122

E-mail

| a.b.vantende@gmail.com

Contactpersoon Kerkenraad:
Wim van Gelder

E-mail | w.vangelder88@gmail.com

Website: www.gereformeerdekerkwilsum.nl


http://www.gereformeerdekerkwilsum.nl

