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Meditatie Nieuwsbrief  

Ik geef het eerlijk toe: soms raak ik aan 

de praat met iemand die ik niet direct 

herken. Maar de persoon mij wel. Ik 

houd het gesprek gaande en ondertus-

sen trek ik in mijn hoofd al de archiefkas-

ten open, op zoek naar herkenning. Vaak 

is het een verloren zaak. Ik troost mij dan 

met de gedachte dat God iedereen her-

kent (Psalm 139). 

Ik las eens het volgende hierover. Ieder-

een is iemand. De dirigent van het San 

Francisco Symphony Orchestra, Pierre 

Monteux, arriveerde met zijn vrouw bij 

het hotel waarin ze overnachtten. Nogal 

bits werden ze door de eigenaar afge-

wimpeld: ‘We zitten vol!’ Hij herkende de 

beroemdheid niet zo gauw. Het echtpaar 

Monteux had nog niet goed en wel het 

hotel verlaten, of de eigenaar realiseerde 

zich wie deze bijzondere gast was. Hij 

rende naar buiten, bood zijn verontschul-

digingen aan en zei: ‘Neem me niet kwa-

lijk, ik zag echt niet dat het iemand 

was…’ 

‘Pardon,’ zei Monteux, ‘iedereen is ie-

mand. Goedendag.’ Met deze woorden 

liet hij de eigenaar van het hotel achter. 

Iedereen is iemand. 
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God herkent iedereen. Maar wij herkennen God niet (altijd). Zelfs voor de mensen die dicht 

bij Jezus hebben geleefd, is het moeilijk om Hem te herkennen. Want de ontmoetingen met 

Jezus na Zijn opstanding hebben een vast patroon: Hij wordt niet herkend. Maria van Mag-

dala herkent Jezus niet bij het graf, en de discipelen herkennen Jezus ook niet bij het Meer 

van Galilea. Pas wanneer Jezus begint te spreken, herkennen ze Hem. Bijzonder eigenlijk: ze 

hebben drie jaar met Jezus opgetrokken en herkennen Hem niet een-twee-drie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Emmaüsgangers herkennen Hem ook niet. Prachtig geschilderd door Janet Brooks Ger-

loff. Bijna anoniem trekt Jezus met hen op. Pas bij het breken van het brood en het schen-

ken van de wijn is er herkenning. Wanneer was voor jou dat moment dat je Jezus herken-

de? 

Of heb je het idee dat Hij nog niet is langs geweest? Mijn ervaring in ontmoetingen met 

mensen is dat Jezus vaak al langer met je oploopt dan jij doorhebt. Doordat je naar de kerk 

gaat of doordat ouders op Hem wijzen. Jij twijfelt misschien of je Hem zult herkennen. Maar 

je mag weten dat Jezus jou wél herkent; Hij passeert je niet, maar loopt met je op. Vroeg of 

laat zul je Hem herkennen. Zoek de HEER en leef! (Amos 5:4). 

Bart van ’t Ende 
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Van uw kerkenraad  

Van Pasen naar Pinksteren 

In de komende weken leven wij in de kerk(diensten) weer toe naar 

Pinksteren. Een prachtige tijd om ons over te bezinnen. We spreken als 

kerkenraad het verlangen uit, dat u en jij ook hiernaartoe zullen leven, 

dat de diensten goed bezocht mogen worden en we hierdoor ook de 

kracht van Gods grote geschenk de Heilige Geest mogen ervaren en 

verdiepen. 

 

Verkiezing nieuwe ambtsdragers         

In de afgelopen weken heeft de kerkenraad gemeenteleden 

voorgedragen die zij geschikt achtte voor het dragen van een 

ambt en om plaats te nemen in de kerkenraad. Dit vanwege 

het periodiek afscheid van zr. Hermien van Zuthem als ouder-

ling en br. Willem Sollie als diaken.  

De kerkenraad is blij en dankbaar dat br. Gerard Boeve voor 

ouderling en zr. Elles Boom voor diaken zich bereid hebben 

verklaard het uitgebrachte beroep op hen te aanvaarden. Als kerkenraad zijn we hiervoor 

erg dankbaar. Op de gemeentevergadering van vorig jaar hebben we nadrukkelijk laten we-

ten dat er aanwas van jongere leeftijden moest komen vanwege de ‘vergrijzing’ van de nu 

zittende kerkenraadsleden en met het oog op de toekomst. In deze verkozen broeder en 

zuster zien we dat die boodschap ook goed is overgekomen. Dat biedt perspectief voor het 

mogen en kunnen voortzetten van onze kerk. Wat een fijn bericht voor de gemeente! Het is 

altijd een bijzonder moment wanneer mensen ja zeggen tegen een dienende rol in de kerk. 

Wij wensen hen Gods zegen toe in de voorbereiding op hun ambt.  

Tegelijkertijd zijn we dankbaar voor het vele werk dat zr. Hermien van Zuthem en br. Willem 

Sollie hebben verzet in de afgelopen 4 jaren. Met trouw en liefdevolle inzet hebben jullie de 

gemeente gediend. Er zijn ook in het kerkelijk regeren veel taken uit te voeren en evengoed 

zijn er zo drukke tijden in het kerkelijk werk. Dat wordt nog wel eens vergeten door menig-

een… We willen jullie danken voor alle liefde die daarin betoond is, want wat uit liefde voor 

de Heer van de Kerk is gedaan heeft eeuwigheidswaarde. Moge de Here God jullie daarvoor 

zegenen.  

In een nader te bepalen datum hopen wij D.V. als gemeenteleden afscheid te nemen van de 

aftredende ambtsdragers en de nieuw verkozenen te bevestigen. We zoeken naar een da-

tum waarin onze eigen voorganger Bart van ’t Ende beschikbaar is. 



 

 

 

Terugblik gemeenteavond woensdag 18 maart 2026 

Deze avond is open en goed verlopen. 

• Hierbij zijn de begroting en de jaarrekening besproken 

• Verkoop/verhuur pastorie is besproken 

• De stand van zaken zijn meegedeeld m.b.t. de werkgroepen 

       Eredienst, verbinding en gemeenschap 

• Dankwoord voor alle vrijwilligers 

• Er is een oproep gedaan m.b.t. de vacatures (oppas, kindernevendienst en ZWO)   

Er was een mooie opkomst, de onderlinge samenhorigheid en betrokkenheid was goed, hier 

kijken we met dankbaarheid op terug.   

 

Verhuisbericht 

Afscheid Albert en Hilly Leusink: Na jarenlange betrokkenheid en inzet als ouderling en dia-

ken zijn Albert en Hilly Leusink inmiddels verhuisd. De gemeente dankt hen hartelijk voor 

hun inzet, toewijding en betrokkenheid in onze gemeente. We wensen hen Gods zegen toe 

in IJsselmuiden. Wij hopen dat zij daar een fijne nieuwe kerkgemeenschap vinden, waar ze 

zich thuis mogen voelen.  

Hun nieuwe adres is: J.P.A. Van Dierenlaan 53, 8271 JX, IJsselmuiden 

 

Belangrijke data  

• D.V. 11 mei gezamenlijke gemeenteavond beide kerken 

• D.V. maandag 25 mei 2026 Hagenpreek in de pastorietuin 

Van uw kerkenraad (vervolg)  



 

 

Kerkelijke agenda: Samenwerking Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk  

Beroepingswerk ds. Van der Knijff 

Hoewel ds. Van der Knijff niet onze gemeentepredikant was, willen en kunnen we toch niet 

voorbijgaan aan het bericht … In de afgelopen tijd is het 4e beroep uitgebracht op ds. Van 

der Knijff, voorganger van onze Hervormde zustergemeente hier in Wilsum. Op Paaszondag 

heeft hij zijn eigen gemeente alhier bekend gemaakt dat hij het beroep naar de Hervormde 

gemeente Oosterholthoeve in IJsselmuiden heeft aangenomen… Een groot verlies voor onze 

zustergemeente die de afgelopen jaren een bezielde en intens betrokken voorganger in hem 

mochten hebben.  Ook in onze gemeente vinden we het jammer dat hij hier vertrekt. En dat 

is ook begrijpelijk. Wat hebben we als kerkenraad veel steun aan hem gehad, niet in het 

laatst toen we vacant waren, maar ook in de gezamenlijke ontmoetingen die we door zijn 

ijver vooral als beide kerkenraden en gemeenten hebben gekend, wat heeft dat veel toena-

dering gebracht… Ook wij zullen hem enorm missen. Het is en blijft bijzonder om te zien dat 

een predikant in deze situaties op zoek is naar Gods stem en ook ds. Van der Knijff heeft 

hierin Gods stem gehoord en zich daardoor laten leiden, hoe lief hij (en zijn gezin) Wilsum 

ook hebben… We wensen hem alvast Gods zegen toe, maar bidden ook mee met onze zus-

tergemeente in de zoektocht naar een opvolger van ds. Van der Knijff. 

Gezamenlijke gemeenteavond 

De kerkenraden van de Hervormde gemeente en de 

Gereformeerde Kerk organiseren D.V. op 11 mei een 

gezamenlijke geloofsgesprekavond vanaf 19.30 uur 

(inloop 19.15 uur). Deze keer zal dat in “Het Anker” 

van de Hervormde Kerk zijn.  

Gastspreker deze avond is André van Grol, directeur-

bestuurder van de SDOK (Stichting De Ondergrondse 

Kerk). Dit is een kerkelijke organisatie. Zij dienen ver-

volgde christenen over de hele wereld en verbinden 

hen met christenen in Nederland. We willen dan na-

denken en in gesprek gaan met André over het thema: ‘Hoe bereid ik me voor op vervolging 

in Nederland?’ Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd. Misschien denken we dat 

dat allemaal ver weg is, maar het komt dichterbij in deze vraag: Hoe weerbaar is ons geloof 

als het onder druk komt te staan. En hoe standvastig ben je als je te maken krijgt met tegen-

stand vanuit je geloof?   

Laat je deze avond bemoedigen door indringende getuigenissen, Bijbelse inzichten en gees-

telijke weerbaarheid. U en jij komen toch ook? 
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Maandag 25 mei Hagenpreek                       

Ook dit jaar hopen we weer gezamenlijk met elkaar op D.V. 2e Pinksterdag (maandag) een 

Pinksterviering te houden waarbij ook elke inwoner van ons dorp genodigd is. Te zijner tijd 

berichten we daar verder over. 

 

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, Frans Bruins en Wim van Gelder 

vervolg pagina 4 
Van uw kerkenraad (vervolg)  

Van onze voorganger Bart van ’t Ende  

Omzien naar elkaar 

Br. Gerrit Riezebos is verhuisd naar het Zonnehuis in Zwolle. Voor hem, zijn vrouw Gerrie en 

hun gezin is dit geen gemakkelijke weg. We wensen hem en een ieder die om hem heen 

staan Gods nabijheid toe met de woorden uit Psalm 119: 49-50: ‘Heer, vergeet niet wat u mij 

beloofd hebt. U hebt mij hoop gegeven. U geeft me kracht om te leven. Dat troost me in 

moeilijke tijden’. 

Afsluiting Jeugdwerk – 10 april 

 



 

 

Van onze voorganger Bart van ’t Ende (vervolg)  

Voortgang opbrengsten eerdere gemeenteavonden 

Op woensdag 18 maart was de algemene gemeente-

avond. We kregen een overzicht van de ‘stoffelijke’ zaken 

van de gemeente en er was ruimte voor vragen. Voor mij 

opnieuw een mooie gelegenheid om u te ontmoeten en 

te spreken. 

Ook hebben we kort stilgestaan bij de werkgroepen Eredienst – verbinding – gemeenschap. 

Na enkele verschuivingen en nieuwe aanmeldingen zijn de groepen nu compleet. Binnenkort 

ontvangen zij een verzoek met richtlijnen, waarna ze zelfstandig aan de slag gaan. Daarbij 

zullen ook de suggesties van de gemeenteavond van 19 februari bijgevoegd worden. Het 

doel is dat elke werkgroep met maximaal drie breed gedragen voorstellen komt. Het streven 

is dat de werkgroepen voor de zomervakantie met voorstellen komen. Een specifieke datum 

zal nog genoemd worden.  

Heeft u vragen, of leven er dingen binnen de werkgroepen? Neem dan gerust contact met 

mij op. 

De kerkelijke Olympische Spelen 

De veertigdagentijd, de Stille Week, Goede Vrijdag en Pasen vormen de hoogtepunten van 

het kerkelijk jaar. We staan stil bij het lijden van Jezus en de betekenis daarvan voor ons le-

ven. Voor voorgangers voelt deze periode soms als de Olympische Spelen: in korte tijd wordt 

er veel gevraagd. Tegelijk is het ook een bijzonder rijke tijd, omdat het gaat om de kern van 

het evangelie: God laat Zijn liefde zien aan deze wereld. Zijn Zoon droeg ons lijden. Met Pa-

sen vieren we bevrijding en nieuw leven. Lof aan onze God! 

Afwezigheid 

Van 2 t/m 9 mei ben ik op vakantie. In die periode zijn Wim en Frans het eerste aanspreek-

punt. 

Met goede groet en Gods zegen,  
 
Bart van ’t Ende 
 

 



 

 
Kerkdiensten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 12 april 
09.30 Prop. R. Woort, Urk 

Organist H. Bouwhuis 

Oppas Willeke en Sem 

K.n.d. Asselien en Esther   

14.30 Dhr. A.B. van 't Ende    

Organist J. v.d. Scheer  

1e Coll. Diaconie  

2e Coll. Kerk  

Deurcollecte Kerktelefoon (morgendienst)  

Zondag 19 april 
09.30 Ds. T.J.S. van Staalduine, Elburg  

Organist A. v.d. Berg  

Oppas Gera  

K.n.d. Hermien    

14.30 Ds. T. van der Louw, Emmeloord 

Organist S. v.d. Steege  

1e Coll. Jeugdwerk  

2e Coll. Algemeen Kerkelijke Doelen 

Deurcollecte Kerktelefoon (morgendienst)  

Zondag 26 april 
09.30 Ds. J.P. Stoel, Kampen  

Organist H. v.d. Weerd  

Oppas Josien en Robert  

K.n.d. Irah    

14.30 Ds. H.B. van der Knijff, Wilsum   

Organist H. Bouwhuis  

1e Coll. Kerk 

2e Coll. Algemeen Kerkelijke Doelen 

Deurcollecte Kerktelefoon (morgendienst)  



 

 Zondag 23 november Zondag 3 mei 
09.30 Ds. G. de Kok, IJsselmuiden  

Organist H. Bouwhuis 

Oppas Mieke  

K.n.d. Janneke    

14.30 Ds. J.A. Wegerif, Nijverdal   

Organist S. v.d. Steege  

1e Coll. Kerk in actie Noodhulp  

2e Coll. Kerk 

Deurcollecte Orgelfonds (morgendienst) 

Zondag 10 mei 
09.30 Ds. H. de Jong, Kampen  

m.m.v. A. v.d. Berg  

Oppas Arjan en Thijn  

K.n.d. Angelique    

14.30 Ds. W.L. Dekker, Kampen   

Organist H. Bouwhuis  

1e Coll. Kerk 

2e Coll. Algemeen Kerkelijke Doelen 

Deurcollecte Orgelfonds (morgendienst) 

 

 

Kerkdiensten 

 

 

 
 

 

 



 

 

In de komende weken hoopt D.V. onderstaande broeder zijn verjaardag te vieren:   

  Br. H.J. Brinkman, Nieuwstad 10, wordt op 26 april 79 jaar  

“Helemaal goed hoor! Maar waar halen we de kracht vandaan?” 

Deze opmerking kwam van een gemeentelid die een zware klus te doen had. Hij zag erg te-

gen die klus op, terwijl anderen hem probeerden te bemoedigen… Soms komt een mens in 

zijn leven een opdracht tegen waar hij zich niet sterk genoeg voor voelt. In onze sterke jaren, 

en al helemaal toen we jong en energiek waren, dachten we daar veel minder aan. En mis-

schien hebben we wel perioden in ons leven gehad dat we dachten de hele wereld aan te 

kunnen.  Toch weten we heel goed bij het ouder worden dat er ook krachten afnemen. 

In de avond van ons leven weten velen dat ze op velerlei wijze afhankelijk kunnen worden… 

Wat een voorrecht en een zegen is het dan om niet alleen te staan, een hulp te hebben zoals 

je echtgenoot, kinderen of goede vrienden die je kunnen bijstaan.  

De Bijbel geeft ook antwoord op de vraag die hierboven is gesteld: “Waar haal je de kracht 

vandaan?” Paulus schrijft in de Filippenzenbrief (4:13): “Ik kan alle dingen aan door Christus 

die mij kracht geeft!” Hij wil daarmee zeggen: Denk eraan, onze kracht komt niet van ons-

zelf, maar van Christus! En hij bedoelt daar ook in bredere betekenis mee: niet alleen spier-

kracht of uithoudingsvermogen, maar ook kracht in het geestelijk leven. Het volhouden van 

je allerheiligst geloof in de Here Jezus Christus van Wie we kortgeleden met Pasen nog heb-

ben herdacht hoe hij zelfs sterker is dan de dood…  

Die kracht voor lichaam en ziel, wensen we jou Harrie (en alle andere ouderen in onze ge-

meente) van harte toe voor elke dag van het nieuwe levensjaar samen met Hennie. 

 

 

 

 

 

 

Vergezeld met een blijde felicitatie ! 
 

Verjaardagen  



 

 

We zijn gezegend met kinderen, maar we merken dat zowel bij de oppas als bij de kinderne-

vendienst het steeds moeilijker wordt om mensen hiervoor enthousiast te maken. Moeders 

die het al jaren hebben gedaan, stoppen logischerwijs omdat hun kinderen ouder worden en 

zelf niet meer naar de kindernevendienst gaan. Dit zorgt er wel voor dat gezien de groei van 

de gemeente we over een aantal jaar nog maar een beperkt aantal moeders over hebben, 

die kindernevendienst willen en kunnen draaien. 

Daarom wil ik een oproep doen. Niet alleen aan de ouders, maar juist aan de ouderen in 

onze gemeente. Ik wil jullie vragen: "Zijn jullie bereid je levenservaring en geloof te delen 

met de jongste generatie?" 

We zoeken geen mensen die fantastisch kunnen knutselen of de nieuwste liedjes kennen. 

We zoeken juist mensen met rust, geduld en verhalen. Hoe mooi is het als er een opa of oma 

komt vertellen over zijn/haar geloofservaring? Kinderen kijken en luisteren vaak toch anders 

naar opa/oma’s dan naar hun eigen moeders. 

Hoe ziet dat dan er dan uit? 

Het hoeft echt niet elke week, we zijn met een aantal keer per jaar ook al geholpen. Of mis-

schien wilt u wel meegaan als extra leiding; dan vertelt een oudere het verhaal, een jongere 

doet het knutselwerk. Alles is bespreekbaar. We zorgen voor kant-en-klare methodes, dus u 

hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. 

Laten we de kindernevendienst niet zien als een 'opvang', maar als de plek waar we geloof 

doorgeven. Ik hoop dat er mensen zijn die met de kinderen mee willen kijken en willen ver-

tellen en delen uit eigen ervaring. Heeft u interesse of wilt u gewoon een keer meekijken, 

leuk! U kunt zich aanmelden bij mij. 

Janneke van de Wetering 

0644551065 

Oproep kindernevendienst, leiding gezocht!  



 

 

Vernieuwde Website Gereformeerde Kerk Wilsum  

Het belang van een (goede) website 

Een website van de kerk is in de eerste 

plaats een plek waar mensen kennis-

maken met wie je bent en waar je voor 

staat. Het is de digitale voordeur van 

onze (kerk-) gemeenschap. Wie tegen-

woordig iets wil weten, begint bijna 

altijd online. Dat geldt ook voor mensen die op zoek zijn naar een kerk. Een website is dan 

vaak het eerste contactmoment. Als iemand hier wil gaan wonen en op zoek is naar een 

kerk of benieuwd is naar het geloof of waar we voor staan, dan is de kans groot, dat die 

zoektocht begint op de website, dit is vaak het eerste contactmoment. Dan is natuurlijk de 

vraag, wat voor indruk krijgt de nieuwsgierige zoeker! Je hoopt een goede indruk achter te 

laten, dat de kennismaking aangenaam is en naar meer smaakt…. Een website is niet alleen 

voor een nieuwsgierige zoeker een waardevol instrument, maar ook om de bestaande kerk-

gemeenschap te versterken, betrokkenheid te vergroten en praktische zaken te stroomlij-

nen. 

Wij zijn als kerkenraad en gemeente dankbaar voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de 

(vernieuwde) website. Het is vaak onzichtbaar werk dat veel tijd en technische kennis kost! 

Als u deze link gebruikt op uw computer of telefoon 

      http://www.gereformeerdekerkwilsum.nl 

dan komt u automatisch op de website. U komt 

dan o.a. deze onderdelen tegen: Kerkdienst 

bekijken, agenda overzicht, predikantenlijst, de 

geschiedenis van onze kerk, ons beleidsplan, 

info over ANBI-doeleinden, privacy, ontmoe-

ting en geloofsverdieping, de Nieuwsbrief, info 

voor predikanten, jeugd en jongeren, commis-

sies en hoe krijg ik contact met …  

Kortom alle mogelijke informatie die ertoe doet. En dat is goed nieuws! Een vernieuwde 

website maakt het vaak makkelijker om betrokken te blijven. 

 

http://www.gereformeerdekerkwilsum.nl%0d


 

 

Uitnodiging: Vergadering Startweekend  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen u/jou van harte uitnodigen voor de vergadering ter voorbereiding op het Start-

weekend D.V. 19 en 20 September 2026. Deze vergadering is een mooi moment om samen 

te komen en de voorbereidingen voor het startweekend te bespreken, zodat we in septem-

ber het winterseizoen gezamenlijk kunnen aftrappen. 

Het jaarthema voor 2026-2027 zal zijn “Beweeg mee!”, dit is het jaarthema van de PKN.          

Je kunt meer informatie vinden op de site van de PKN:  Nieuw jaarthema: ‘Beweeg mee! 

Kerk-zijn in het krachtenveld van Christus’ | Protestantse Kerk in Nederland. 

https://protestantsekerk.nl/nieuws/nieuw-jaarthema-beweeg-mee-kerk-zijn-in-het-

krachtenveld-van-christus  

Datum: 6 mei a.s. 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: de ontmoeting (achter de Gereformeerde Kerk) 

Jullie aanwezigheid en input zijn van groot belang om dit weekend samen tot een succes te 

maken!! Wij hopen u/jou de 6e te zien!! 

Ps: mocht je niet kunnen, maar wil je wel wat betekenen tijdens het startweekend. Neem 

dan contact op met één van ons  

Met vriendelijke groet, 

Rosanne Blankvoort 

Angelique van Ginkel 

Hermien Dekker 



 

 

De eerstvolgende uitgifte van collectemunten is op :  

D.V. maandag 13 april 2025 van 19.00 uur tot 19.30 uur in de consistorie van de kerk.  

De daarop volgende uitgifte is op D.V. maandag 11 mei 2026.  

Bankrekeningnummer van de kerk:   NL09 RABO 0373 7445 79 

Bankrekeningnummer van de diaconie:  NL71 RABO 0370 8000 95 

Namens het College van kerkrentmeesters,  

Jeroen van Ginkel 
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Dit jaar vieren we met grote dankbaarheid het 100-jarig bestaan van onze school. Een bijzon-

dere mijlpaal waarbij we samen willen stilstaan bij alles wat in de afgelopen eeuw is opge-

bouwd en ontvangen. 

Van harte nodigen wij u uit voor een dankdienst waarin we God danken voor de zegen over 

de school, de leerlingen, het personeel en allen die in de afgelopen 100 jaar bij de school 

betrokken zijn geweest. 

 

 Datum: 15 juni 

  Tijd: 19.00 uur 

   Locatie: Gereformeerde kerk in Wilsum 

 

Samen willen we terugkijken in dankbaarheid en vooruitzien in vertrouwen. 

Namens IKC Regenboog nodigen wij u van harte uit om deze bijzondere gelegenheid met ons 

mee te vieren. 

100 jarig bestaan IKC Regenboog  

Uitgifte collectemunten  

Problemen mailbox redactie  

Er zijn problemen met de mailbox van de Redactie. Heeft u iets ingestuurd dat niet geplaatst 

is, maar wat u wel graag wilt delen met de gemeente, meld het ons door te mailen naar 

nieuwsbrief@gereformeerdekerkwilsum.nl . Wij zullen het dan nog nasturen. 



 

 

 

Voor de kinderen: van Pasen naar Pinksteren, 

een aftelkalender en kleurplaat ineen!  



 

 

Contactgegevens Voorganger: 

Bart van ‘t Ende 

Tel.      | 06-38489122  

E-mail   | a.b.vantende@gmail.com 

Contactpersoon Kerkenraad: 

Wim van Gelder 

E-mail   | w.vangelder88@ziggo.nl  

Inzameling Voedselbank 

op zondag 12 april 

Hagelslag en chocopasta 

maar ook andere producten zijn welkom! 

12-04 Koffieontmoetingsochtend 

13-04 Collectemunten 

14-04 True You 

15-04 Hadassah 

20-04 Kerkenraadsvergadering 

03-05 Inzameling voedselbank 

 Luiers maat 5 en 6, 

 shampoo en allesreiniger 

03-05 Koffieontmoetingsochtend 

11-05 Collectemunten 

14-05 Hemelvaartsdag 

18-05 Kerkenraadsvergadering 

23-05 4menonly 

24/25-05 Pinksteren 

25-05 Hagenpreek 

 Tuin pastorie Herv. Kerk 

01-06 Collectemunten 

07-06 Inzameling voedselbank 

 Houdbare melk en chocolademelk 

07-06 Koffieontmoetingsochtend 

14-06 Viering Heilig Avondmaal 

15-06 Kerkenraadsvergadering 

28-06 Afscheid kindernevendienst 

 

Website: www.gereformeerdekerkwilsum.nl 

 

 

Kerkelijke agenda (D.V.)  

Volgende  

Nieuwsbrief 

De volgende editie van de  

nieuwsbrief verschijnt 

maandag 4 mei 2026  

Inzendingen voor deze editie uiterlijk  

maandag 27 april mailen naar: 

redactienieuwsbrief 

@gereformeerdekerkwilsum.nl 

http://www.gereformeerdekerkwilsum.nl

