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Gemeente zijn is het geloof delen…. 

God leert ons dat we elkaar nodig heb-

ben. Hij noemt ons zelfs ‘het lichaam van 

Christus’. Als je met elkaar één geheel 

vormt, kun je niets daarvan missen… 

Paulus geeft daar een heel helder voor-

beeld van in zijn brief aan de gemeente 

van Rome.  

In deze brief klinkt het verlangen door.  

Hoewel hij een apostel is door God ge-

stuurd, is zijn brief nederig van toon… 

Paulus zegt niet: ‘Ik kom eraan om jullie 

te vertellen hoe het moet. Ik, de apostel 

van Jezus, zal zorgen dat jullie bemoe-

digd worden en op het juiste spoor blij-

ven.’ 
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Paulus laat de christenen weten dat hij naast hen staat, dat hij één van hen is. Paulus 

schrijft niet: Ik kom jullie wat brengen. Hij schrijft: Ik kom om iets met jullie te delen: het 

geloof in Jezus Christus. En wat ik met jullie wil delen is niet mijn prestatie, maar het werk 

van de Heilige Geest. Ik heb het geloof net als jullie van God gekregen. Wij mogen elkaar 

bemoedigen. Jullie mogen gesterkt worden door mijn geloof en ik zal gesterkt worden 

door dat van jullie. 

 

 

 

 

 

Samen delen wat we van God hebben gekregen als ‘broers en zussen’. Wat is dat rijk! Het 

geloof schept een onderlinge sterke band. We horen bij elkaar. We leven allemaal van  

dezelfde genade! Dat mag de houding bepalen waarmee we met elkaar omgaan. 

Voel je niet te goed om te ontvangen. En voel je niet te minderwaardig om te geven.       

We mogen elkaar bemoedigen en steunen.                  

Want geloven doe je samen, als kinderen van God. 

Mag dit ook een mooie bemoediging zijn voor ons gezamenlijk geloofsgesprek op maandag 

11 mei. 

Wim van Gelder (Uit: God geeft! Grace – zussenliefde.nl) 
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Van uw kerkenraad  

Van Pasen naar Pinksteren (Weet wat je viert) 

De periode van Pasen naar Pinksteren (de vijftigdagen-

tijd) is in het christelijk geloof een tijd van vreugde en 

bezinning, waarin de opstanding van Jezus (Pasen) wordt 

verbonden met de uitstorting van de Heilige Geest 

(Pinksteren). Daar tussenin valt Hemelvaartsdag, waarin 

we Jezus’ hemelvaart gedenken. 

Met Pinksteren vieren christenen de ‘uitstorting’ van de 

heilige Geest. De heilige Geest is het ‘onderdeel’ van God 

dat zich verbindt aan de menselijke geest. Deze werd 

vlak na Jezus’ opstanding ‘uitgestort’, als het ware in zijn 

volgelingen gegoten. Zij voelden zich innerlijk diep verbonden aan God en hadden de moed 

om samen verder te gaan met wat zij hadden geleerd van Jezus. Daarom kun je Pinksteren 

zien als de verjaardag van de kerk. 

Een bijzonder element aan het Bijbelverhaal van Pinkste-

ren, is dat Jezus’ volgelingen dan plotseling allemaal ver-

schillende talen gaan spreken. De heilige Geest is blijkbaar 

voor iedereen beschikbaar, ongeacht je achtergrond, cul-

tuur of taal. Daarom staat Pinksteren voor veel gelovigen 

ook voor verbinding. De Heilige Geest is iets wat we, on-

danks alle verschillen, toch delen. Wat zou er niet kunnen 

gebeuren, als we dat gaan beseffen, dat we diep van bin-

nen een Heilige Geest delen? 

 

Gebed  

Heilige Geest, die vuur en liefde is, kom in ons hart. 

Maak ons vurig en sterk in onze liefde voor God en de mensen. 

God, geef ons uw Geest, zodat wij meer het goede doen, zoals U het van ons vraagt. 

God, geef dat wij door de Heilige Geest de echte wijsheid mogen ontvangen.  

Door Christus onze Heer. Amen. 

 



 

 

 

Vrijwilligers gevraagd                        

Er is een verzoek binnengekomen van de stuurgroep om alvast voor de Vakantie Bijbel Week 

vrijwilligers te vragen om mee te helpen.  

De VBW zal plaatsvinden op de volgende ochtenden van dinsdag 11 augustus en woensdag 

12 augustus voor kinderen uit groep 1 t/m 7. De activiteiten vinden plaats in de loods bij Van 

Ittersum Groenvoorziening (Zwolseweg 119, ’s-Heerenbroek). Er zijn veel leuke activiteiten 

en wie daaraan wil bijdragen graag even contact opnemen met Thea van Ittersum. 

Belangrijke info: Onze vernieuwde website              

Onze nieuwe website biedt iedereen veel informatie over allerlei onderdelen van 

ons gemeenteleven. U en jij kunnen daar altijd terecht in de zoektocht om specifie-

ke informatie. Natuurlijk mag u en jij bij verdere informatie ook een kerkenraadslid 

benaderen. 

Doopdienst 24 mei 2026  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op DV Pinksterzondag 24 mei om 9.30 uur zal Owen Barneveld bij ons in de Gereformeerde 

kerk van Wilsum gedoopt worden door onze voorganger Bart van t’ Ende (hij gaat dan voor 

i.p.v. ds. Ineke de Kok-Mellema). Waarom is dopen met Pinksteren wel heel bijzonder? 

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Het is de geboortedag van de 

kerk en een moment van vernieuwing. Wat is er mooier dan juist op deze dag te kiezen om 

een kind (nieuw leven) te bevestigen door middel van de doop? De doop is een prachtig, 

uiterlijk teken van vernieuwing en dat God een verbond met Owen wil aangaan. 

Van uw kerkenraad (vervolg)  



 

 

Belangrijke data  

• D.V. 11 mei gezamenlijke gemeenteavond beide kerken 

• D.V. Pinkstermaandag 25 mei Hagenpreek in de pastorietuin 

• D.V. zondag 24 mei doopdienst 

• D.V. zondag 21 juni bevestiging en afscheid ambtsdragers 

 

Kerkelijke agenda: Samenwerking Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk  

• Gezamenlijke gemeenteavond  

 

 Nog even ter herinnering:  

 De kerkenraden van de Hervormde 

 gemeente en de Gereformeerde 

 Kerk organiseren D.V. op 11 mei 

 een gezamenlijke geloofsgesprekavond   

 vanaf 19.30 uur (inloop 19.15 uur).    

 Deze keer zal dat in “Het Anker”    

 van de Hervormde Kerk zijn.       

 Gastspreker is André van Grol (SDOK) en het thema is:                   

 ‘Hoe bereid ik me voor op vervolging in Nederland?’  

• Maandag 25 mei Hagenpreek            

Ook dit jaar hopen we weer gezamenlijk met elkaar op D.V. 2e Pinksterdag 

(maandag) een Pinksterviering te houden waarbij ook 

elke inwoner van ons dorp van harte welkom is.           

O.l.v. ds. Van der Knijff en Bart van ’t Ende hopen we 

weer op een bevlogen en enthousiaste Pinksterviering. 

Vanaf 8.30 uur is er weer ontbijt en             

vanaf 9.30 uur begint de viering.              

Plaats is weer de pastorietuin van de Hervormde Kerk.    

Het bijzondere verwachtingsvolle thema is:           

Waar de duif landt, ontwaakt de vrede!”      

We hopen weer velen van u te mogen ontmoeten! 

vervolg pagina 4 
Van uw kerkenraad (vervolg)  
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Pinkstergebed 

Onderstaand gebed is een oproep om geleid door de Pinkstergeest te leren kijken met het 

hart van de Here Jezus… Hij die ieder mens ziet, hoort en kent en onvoorstelbaar liefheeft. 

 Trouwe God, 

 Dank voor Uw liefde die wij mogen ervaren, 

 U gaat met ons mee op de weg door ons leven. 

 Dank voor de Here Jezus, die ons  leert kijken met Uw ogen, 

 Die ons voorging in het kijken met het hart. 

 

 Geef ons Uw Geest om ook op deze manier andere mensen te ontmoeten, 

 om geen norm te stellen waar de ander aan moet voldoen, 

 maar om de ander te erkennen in zijn of haar eigenheid. 

 U hebt ons mensen immers allemaal gemaakt naar Uw beeld. 

 

 We bidden om ruimte om te leven in ons land met iedereen die hier woont en leeft. 

 Dat wij ons niet laten leiden door angst en onwetendheid, 

 maar dat wij de moed hebben de ander te leren kennen 

 zonder onszelf te verliezen. 

 Leer ons om te kijken met het hart… van Uw Zoon!             

 

 Bron: Petrus-40dagentijd 

 

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, Frans Bruins en Wim van Gelder 

 



 

 

Van onze voorganger Bart van ’t Ende  

Omzien naar elkaar 

We bidden voor gemeenteleden, bekend of onbekend, die ziek zijn, lichamelijk of geestelijk 

te lijden hebben aan het leven. 

We bidden ook voor de gemeenteleden van wie de partner kortere of langere tijd geleden is 

opgenomen in een verpleeghuis. Dat zijn geen gemakkelijke momenten, om na zoveel jaren 

huwelijk gescheiden van elkaar te zijn. We bidden ook voor echtparen in de gemeente bij 

wie er ‘scheiding’ is gekomen door dementie. Het water kan je dan aan de lippen staan, 

maar God belooft: Ik ben erbij (Jes. 43:2).  

Van de voorganger 

We leven in een periode met verschillende hoogtijdagen, zowel nationaal als kerkelijk. Soms 

hebben ze raakvlakken, zoals Koningsdag en Hemelvaartsdag. Op beide dagen staat de Ko-

ning in het middelpunt. 

In Dokkum was dat Koning Willem-Alexander en op de Olijfberg was dat Koning Jezus. De 

een representeert een aards koninkrijk en de ander het hemelse Koninkrijk. Mensen hebben 

de neiging om het hemelse Koninkrijk en het aardse koninkrijk in elkaar te laten overvloeien, 

waarbij ze dan zelf koning zijn. Onder welk koningschap wil jij leven? 

Het volgende verhaal laat zien onder welk koningschap we mogen leven. 

Wie ook zo dacht, was de Franse koning Lodewijk XIV. Bij leven werd hij de ‘Zonnekoning’ 

genoemd. Deze Franse koning was het middelpunt van alles. Hij was de zon waar alles om 

draaide. Het paleis van Versailles, met zijn tuinen, laat nog de majesteit en grandeur zien van 

deze koning. 

Maar zelfs deze Zonnekoning had niet alles onder controle. 

Ook zijn licht ging uit. Hij stierf. Het grootste deel van de bevolking was er blij om. Ze hoop-

ten op een einde aan de hobby van de koning: oorlog voeren. Maar ook na zijn dood hield 

deze koning de regie in eigen handen. 

In de kathedraal waar zijn afscheidsdienst werd gehouden, moesten alle kaarsen gedoofd 

zijn. Het was donker. Slechts één kaars mocht branden, één kaars naast de doodskist van 

Lodewijk XIV. 

Het was stil in de kathedraal. Toen stapte de priester naar voren: Jean-Baptiste Massillon. 

Met zijn vingers doofde hij de kaars en sprak de historische woorden: Alleen God is groot. 

Bart van ’t Ende 

 



 

 
Kerkdiensten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 10 mei 
09.30 Ds. H. de Jong, Kampen  

Organist A. v.d. Berg  

Oppas Arjan en Thijn  

K.n.d. Angelique    

14.30 Ds. W.L. Dekker, Kampen   

Organist H. Bouwhuis  

1e Coll. Kerk 

2e Coll. Algemeen Kerkelijke Doelen 

Deurcollecte Orgelfonds (morgendienst) 

Donderdag 14 mei | Hemelvaartsdag 
09.00 Ds. J. Kuik, Kampen  

Organist n.n.b. 

1e Coll. Algemeen Kerkelijke Doelen 

2e Coll. Kerk 

Deurcollecte Orgelfonds (morgendienst) 

Zondag 17 mei 
09.30 Ds. Sj. Maliepaard, Barneveld  

Organist H. Bouwhuis  

Oppas Christien  

K.n.d. Daimy en Senna    

14.30 Ds. J. Menkveld, Urk  

Organist H. Bouwhuis  

1e Coll. Onderhoud gebouwen  

2e Coll. Kerk  

Deurcollecte Orgelfonds (morgendienst) 

Zondag 24 mei | 1e Pinksterdag 
09.30 Dhr. A.B. van 't Ende, Kampen 

Organist H. v.d. Weerd  

Oppas Kim en Zoë  

K.n.d. Elles  

14.30 Ds. Sj. Maliepaard, Barneveld  

Organist S. v.d. Steege  

1e Coll. Diaconie  

2e Coll. Kerk in actie Pinkstercollecte Zending  

Deurcollecte Orgelfonds (morgendienst) 



 

 Zondag 23 november Maandag 25 mei | 2e Pinksterdag 

             Hagenpreek 
09.30 Ds. H.B. van der Knijff, Wilsum  

 Dhr. A.B. van 't Ende, Kampen 

 In de pastorietuin Herv. Kerk 

m.m.v. leden Euphonia 

Zondag 31 mei 
09.30 Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut  

m.m.v. A. v.d. Berg  

Oppas Ginger en Daniek  

K.n.d. Angelique    

14.30 Ds. H. Schotanus, Bolsward  

Organist J. v.d. Scheer  

1e Coll. Diaconie  

2e Coll. Algemeen Kerkelijke Doelen 

Deurcollecte Orgelfonds (morgendienst) 

Zondag 7 juni 
09.30 Ds. E. van 't Slot, Westenholte  

 Voorbereiding Heilig Avondmaal 

Organist n.n.b. 

Oppas Dienke en Lieke  

K.n.d. Lisanne    

14.30 Ds. F. Pierik, Drachten  

Organist H. Bouwhuis  

1e Coll. Kerk 

2e Coll. Algemeen Kerkelijke Doelen 

Deurcollecte Kerktelefoon (morgendienst)  

Zondag 14 juni 
09.30 Ds. R. de Kok-v.d. Born, IJsselmuiden  

 Viering Heilig Avondmaal 

Organist H. Bouwhuis  

Oppas Arjan en Robert  

K.n.d. Marja en Esther    

14.30 Ds. R. de Kok-v.d. Born, IJsselmuiden  

Organist S. v.d. Steege  

Kerkdiensten 

 

 

 
 

 

 



 

 
Bericht van en over de familie Kingma     

(in overleg met kerkenraad)  

Jelle en Willemieke Kingma gaan sinds vorig jaar door een moeilijke periode heen in hun 

relatie. Om rust en herstel te vinden in deze moeilijke en verdrietige periode, hebben zij 

moeten besluiten om uit elkaar te gaan. Een moeilijk besluit, dat hen veel verdriet doet, 

maar ook rust geeft. Het geeft tijd voor persoonlijk herstel, nadenken en ontdekken wat 

nodig is voor hen beiden. Jelle woont nu in Almere, nabij zijn werk. Hij zal vanwege de reis-

afstand zijn taken bij ons in de kerk neerleggen en zich daar aansluiten bij een kerk.   

Willemieke, Brett, Noàm en Ziva blijven in Wilsum wonen en bij onze gemeente betrokken. 

Alles wat jullie voor de gemeente hebben betekend, staat nog steeds recht overeind.     

Jullie zijn als mens ontzettend waardevol voor ons, ongeacht de situatie waar jullie nu door-

heen gaan. Daarvoor zijn wij jullie dankbaar. Jullie mogen weten, ondanks alles, Gods trouw 

blijft. Moge Hij jullie leiden in deze fase van het leven. We bidden en wensen jullie Gods 

zegen toe.  

Wat de toekomst brengen mag, ons geleid des Heren hand.   

Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat U doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed! 

Heer', ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij Uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al Uw luister, als ik in Uw hemel kom! 

 

Adreswijziging  

Het nieuwe adres van Gerrit Riezebos is: 

De heer G. Riezebos 

P/a Zonnehuis 

Afd. 1, Zandewetering 6 

Nijenhuislaan 175 

8043 WB  Zwolle 



 

 

In de komende weken hopen D.V. onderstaande broeder en zuster hun verjaardag te vieren:  

  Br. A. Boeve, Koert Meulemanstraat 14, wordt op 14 mei 76 jaar  

  Zr. G. Riezebos-Boeve, Hendrik Evinkstraat 11, wordt op 21 mei 82 jaar  

Deze broeder en zuster hebben (vooral in hun sterke jaren) veel voor onze gemeente ge-

daan. Toch kan er gaandeweg in de loop van de jaren bij het ouder worden krachten vermin-

dering optreden die het leven anders maakt… 

Wat rijk dat we als gemeente mogen weten dat voor jullie beiden als ook voor jullie echtge-

noot God altijd in jullie aller leven Zijn plaats heeft gehad en nog steeds heeft. In Hem vinden 

jullie de bron van kracht voor het leven van elke dag. Die kracht hebben we allemaal nodig 

zeker als er ook, zoals in jullie leven, zorg en moeiten opkomen…  

David geeft in Psalm 46 aan dat hij ook weet heeft van moeite en zorg, maar ook waar hij zijn 

toevlucht en kracht in benauwde tijden vandaan haalt: bij de God van zijn leven! Hij ervaart 

en beleeft: “God is ons een toevlucht en kracht, een hulp in benauwdheden.” Hij wist: Wan-

neer alles om ons heen instort, blijft God onze Rots! 

We hopen dat dit ook voor jullie een bemoediging mag zijn als het leven tegenzit door zor-

gen die je zomaar kunnen overrompelen en waar je soms geen raad mee weet. 

Dat de Here God dat aan jullie mag tonen is ons gebed voor jullie zelf en jullie echtgenoten. 

In dat licht bezien wensen we jullie met al je geliefden een gezegend nieuw levensjaar toe. 

 

 

 

 

 

Verjaardagen  



 

 

Afsluitende Avond 

Vrijdagavond 10 april was de gezellige Afsluitende Avond van het gezamenlijke jeugdwerk 

van onze gemeente en onze Hervormde zustergemeente.  

Deze keer startten we met samen patat eten in het MFC. Daarna tijd voor wat sportiviteit! 

Jeugd, jeugdleiders en onze predikanten gingen met elkaar de strijd aan in een heus zaal-

voetbaltoernooi. Veel verborgen talenten gezien en vooral veel plezier gehad samen.  

Hierbij een kleine impressie:  

Nieuwe Jeugdcoördinator 

Willemieke Kingma krijgt binnenkort een intensieve functie bij de ChristenUnie Kampen. 

Hierdoor lukt het haar niet langer om dit te combineren met haar taak als Jeugdcoördinator 

van onze kerk. 

Robin Mijnheer (Westenbergstraat) zal daarom vanaf de zomer deze taak van Willemieke 

overnemen en start dan als onze Jeugdcoördinator van 12 – 21 jaar.  

 

 

Jeugd 



 

 

Voor de kinderen  

En een wegstreeppuzzel. Welke zin lees jij als je alle woorden hebt weggestreept? 



 

 

Gerald Troost komt met nieuwe concertreeks ‘Woorden van Troost’ naar Wilsum 

Na het succes van zijn landelijke Paasconcerten in 2026 komt singer-songwriter Gerald 

Troost dit jaar met een nieuw en bijzonder programma: Woorden van Troost. Met deze con-

certreeks reist hij opnieuw door heel Nederland en doet hij ook Wilsum aan op 13 juni. Ge-

rald Troost staat al jaren bekend om zijn eerlijke en persoonlijke liedjes die raken aan het 

leven van alledag. Met zijn warme stem, oprechte teksten en gevoel voor sfeer weet hij als 

geen ander verbinding te maken met zijn publiek. Tijdens Woorden van Troost neemt hij 

bezoekers mee in een intieme en muzikale avond vol herkenbare verhalen, hoopvolle lie-

deren en momenten van rust en bezinning. De concerten sluiten aan op de verschillende 

seizoenen van het leven: van licht en vreugde tot kwetsbaarheid en vragen. Juist die combi-

natie maakt deze avonden toegankelijk en diepgaand tegelijk. In een warme, intieme setting 

brengt Gerald een selectie van zijn mooiste luisterliedjes. De afgelopen jaren wist Gerald 

Troost met zijn Paasconcerten door het hele land volle zalen te trekken en honderden men-

sen te raken. Ook deze nieuwe concertreeks belooft opnieuw een bijzondere muzikale bele-

ving te worden die nog lang bijblijft. het leven. 

 

 

Praktische informatie 

Concert:  Woorden van Troost  

 – Gerald Troost 

Datum:  13 juni / 20:00 

Locatie:  Sint-Lambertuskerk,  

 Dorpsweg 13  

 8274 AD Wilsum 

Tickets zijn te bestellen via : 

 www.eventsforchrist.nl 

 

Concert Gerald Troost - Herv. Kerk Wilsum  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage!  

De eerstvolgende uitgifte van collectemunten is op :  

D.V. maandag 11 mei 2026 van 19.00 uur tot 19.30 uur in de consistorie van de kerk.  

De daarop volgende uitgifte is op D.V. maandag 1 juni 2026.  

Bankrekeningnummer van de kerk:   NL09 RABO 0373 7445 79 

Bankrekeningnummer van de diaconie:  NL71 RABO 0370 8000 95 

 

Namens het College van kerkrentmeesters,  

Jeroen van Ginkel 

Collectetelling maart 2026  



 

 

Contactgegevens Voorganger: 

Bart van ‘t Ende 

Tel.      | 06-38489122  

E-mail   | a.b.vantende@gmail.com 

Contactpersoon Kerkenraad: 

Wim van Gelder 

E-mail   | w.vangelder88@ziggo.nl  

Inzameling Voedselbank 

op zondag 7 juni 

Houdbare melk en chocolademelk 

maar ook andere producten zijn welkom! 

11-05 Uitgifte Collectemunten 

14-05 Hemelvaartsdag 

18-05 Kerkenraadsvergadering 

23-05 Mannenwandeling 

24/25-05 Pinksteren 

24-05 Doopdienst 

25-05 Hagenpreek 

 Tuin pastorie Herv. Kerk 

01-06 Uitgifte Collectemunten 

07-06 Inzameling voedselbank 

07-06 Koffie Ontmoetingsochtend 

14-06 Viering Heilig Avondmaal 

15-06 Kerkenraadsvergadering 

21-06 Afscheid en bevestiging  

 ambtsdragers 

28-06 Afscheid kindernevendienst 

05-07 Inzameling voedselbank 

05-07 Koffie Ontmoetingsochtend 

06-07 Uitgifte collectemunten 

19-07 geen KND en geen middagdienst 

26-07 geen KND en geen middagdienst 

02-08 geen KND en geen middagdienst 

09-08 geen KND en geen middagdienst 

 

 

 

 

Website: www.gereformeerdekerkwilsum.nl 

 

 

Kerkelijke agenda (D.V.)  

Volgende  

Nieuwsbrief 

De volgende editie van de  

nieuwsbrief verschijnt 

maandag 8 juni  2026  

Inzendingen voor deze editie uiterlijk  

maandag 1 juni mailen naar: 

redactienieuwsbrief 

@gereformeerdekerkwilsum.nl 

http://www.gereformeerdekerkwilsum.nl

